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BETERSCHAP 

32 onderwerpen met een omvang van 2 pagina’s; korte overdenking afgesloten met 

enkele bijbelgedeelten. Leent zich goed voor de stille tijd, de dagafsluiting, ziekenbezoek, 

huisbezoek e.a. 

IK geef enkele voorbeelden: Belijden en laten (62) : ‘Belijd je zonden niet alleen, laat ze 

ook. Denk na over een stad op een berg te zijn. (-) Dat het vanaf nu begrepen mag worden: 

één ding is nodig’. 

Lippen op elkaar en los (11). ‘… maar tegenover anderen moeten we een beter geluid laten 

horen en goed van God spreken.’ 

Wat verwacht ik, o Heere? (16). ‘God kon het bij David niet verkeerd doen. Wat hadden de 

oudtestamentische kinderen Gods een sterk geloof, zelfs als ze ziek waren.’  

Anders getrouwd (50). ‘Wees voorbereid en luister naar de taal van je lichaam. Je voelt je 

zwak, vergankelijk en kwetsbaar. Doe er je winst mee, ook voor je huwelijk.’  

Van harte aanbevolen. 

 


